UK 9 - 30 OKTOBER 1997

11

Hoogleraar egyptologie Herman te Velde neemt afscheid

Herman te Velde woont in Paterswolde maar de Egyptenaren
zijn z'n naaste buren. Hij staat met hen op en gaat met hen
naar bed. Regelmatig reist hij naar Egypte, om onderzoek te
doen maar ook om het de wereld van de oude Egyptenaren
aan den lijve te ondervinden. “De eerste echte goede zonsop-
gang heb ik bij Aboe Simbel gezien.” Volgende week neemt
de hoogleraar in de egyptologie afscheid van de RUG.

[9 ookt u?” vraagt Herman te
Velde aan het begin van het
gesprek. Nee? Oh, goed, zelf is

hij een jaar geleden gestopt na hartklachten.
Niets ernstigs, maar de jaren gaan tellen en
elk jaar is er een, zeker als je 65 bent. Want
hij wil toch wel een lang leven. “De Egyp-
tenaren waren daar ook mee bezig, met een
lang leven.” Te Velde springt gemakkelijk van
het ene onderwerp naar het andere en blijft
dat ook het hele gesprek doen. De associatie
van sigaretten met Egyptenaren brengt ons
meteen waar we willen wezen, bij de egypto-
logie, want aanleiding voor het gesprek is
zijn afscheid als hoogleraar in dit vak. Hij
gaat met pensioen.

Heeft hij het eigenlijk altijd over die Egyp-
tenaren? “Het zijn mijn naaste buren, mijn
noabers, zoals de Drenten zeggen.” Voor Te
Velde zijn ze nooit ver weg. “Je bent er altijd
mee bezig, ook als je je ontspant. Je hebt al-
tijd een soort van communicatie met die ver-
zonken cultuur en met de mensen die daar
geleefd hebben. Ik bedoel dat niet in spiritis-
tische zin, hoor.” Hij zegt het er maar even
bij, want aan ‘egyptomanie’ en ‘piramidio-
ten’, zoals echte egyptologen mensen noe-
men die verregaande theorieén over de pira-
nmides verzinnen, heeft Te Velde een broertje
dood.

En het is ook niet de manier waarop hij in de
egyptologie is beland. Tijdens zijn studie
‘theologie in Groningen werd hij gegrepen
door de colleges over Egypte van hoogleraar
‘in de godsdienstgeschiedenis Theo van
Baaren, die net als zijn nog vermaardere
voorganger Gerardus van der Leeuw ook het
hiérogliefenschrift onderwees.

Te Velde schreef een proefschrift over de god
Seth, een van de intrigerendste van de vele
Egyptische goden. Seth is de god van de cha-
os, die tegen de gevestigde orde in gaat. Door
zijn broer Osiris te vermoorden bracht hij de
dood en het kwaad in de wereld. Toch wordt
de duivelse Seth als een god vereerd en zijn
er tempels aan hem gewijd.

Drakendoder

Heeft die interesse voor het kwaad met uw eigen
religie te maken?
“Alles wat je schrijft is een spiegel van jezelf.
Je kunt het over ik weet niet wie hebben, ik
kan het over de god Seth hebben, u kunt het
over mij hebben, maar alles wat je schrijft is
een beeld van jezelf.”
Maar hoe is Seth dan een beeld van u zelf?
“Nou, kijk, daarvoor ben ik natuurlijk ook or-
thodox protestant. Een mens is een zondaar,
dus (hij wijst met beide handen naar zijn
borst) het kwaad zit in jezelf. De archetype
van moordenaar zit ook ergens in jezelf. Niet
dat ik nou iemand vermoord heb, hoor. Nee,
dat niet natuurlijk.”
Maar daarnaast bracht Seth hem in contact
met zaken die hem volkomen vreemd
waren. “Die god Seth was pe-
derastisch tot en met. Ik
was daarop tame-
lijk onvoorbe-
reid, want
in die
tijd

Fragment van een amulet
met in het midden een af-
beelding van Seth.

wist je eigenlijk niks van homoseksu-
aliteit. Je wordt beschermd opgevoed,
dan is het ook wel weer fascinerend
om daar meer over te weten te ko-
men.”
Te Velde vreesde een enorm taboe bij
de kop te hebben gepakt. “Ik had dui-
zend vrezen, ik vroeg me af: in hoe-
verre word je uitgekotst? Maar dat
was helemaal geen probleem.”
Sterker nog: hij vestigde in een keer
zijn naam als egyptoloog, en dan
vooral als kenner van de Egyptische
godsdienst. Hij maakte school door
aan één god een heel boek te wijden,
maar hult zich jaren later in beschei-
denheid.
“Misschien dat ik dus inderdaad de
teksten op een andere manier zag.”
Slechts een keer laat Te Velde zijn re-
lativerende toon varen.
“Mijn proefschrift was tamelijk op-
zienbarend. Een monografie over een
god is toch een tamelijk tijdrovende
zaak. Je moet al die teksten bij elkaar
zetten over het kwaad, over Seth als
moordenaar en als geweldenaar. En
hij was ook de drakendoder en een
oorlogsgod, een dondergod. Zo lang-
zamerhand knoop je de eindjes aan
elkaar. Maar uiteindelijk gaat het om
macht en geweld. Seth zegt in een
mythe tegen de andere goden: ‘Als
jullie niet doen wat ik wil, dan sla ik
iedere dag iemand dood met mijn
scepter’. Hij is echt zo'n geweldenaar,
zo'n krachtpatser.”
Na zijn promotie, in 1968, ging Te
Velde aan de slag bij opgravingen
van Franse egyptologen in de tempel
van de god Montoe in het grote tem-
pelcomplex van Karnak, bij Luxor. “Ik kan he-
lemaal niet tekenen, maar daar moest je dan
de graffiti die je op de muur zag tekenen.
Het was slecht zichtbaar. Vooral een paar uur
in de morgen kon je echt werken. Dan kreeg
je de zon op de muur en was je als een beze-
tene aan het tekenen. Opeens zag je allerlei
tekeningen van pelgrims, van dieren en men-
sen en teksten.”
Is dat niet een grote overgang voor iemand die
nog nooit in Egypte was geweest?
“Je hebt een zittend leven geleid en dan kom
je voor het eerst in Egypte en loop je daar de
hele tijd rond en bent doodmoe. Je wordt er
doodmoe van.”
Hij vertelt dat hij er thuis wel op let om een
beetje in beweging te blijven, vooral nu hij
wat ouder wordt. Want het werk is zwaar. Te
Velde is sinds tien jaar verbonden aan het
Amerikaanse Brooklyn Museum als adviseur
bij de opgravingen aan de Moet-tempel in
Karnak, en gaat daar na zijn pensionering
ook mee door. “Dan ga je bij zonsopgang, om
een uur of zes, naar het werk. Lange uren
zijn dat. ‘s Middags na het eten ga ik naar de
bibliotheek van het Chicago House (door de
universiteit van Chicago gebouwd onderko-
men voor egyptologen, jh). Daar heb je boe-
ken en een stoel en dan kom je gewoon bij.
Ze hebben daar een geweldig goede vakbibli-
otheek. Je bent toch gewoon een boeken-
wurm.
Het gekke is: je komt daar egyptologen tegen
van over de hele wereld. Hier in Groningen
kun je nauwelijks over je vak praten. Dus je
hebt daar een soort permanent congres imet
elkaar. Dat is een soort paradijs voor egyp-
tologen. ‘Hé, daar is Seth’, zeggen ze
dan tegen mij. Dan wisten ze dat ik
die man van dat boek over Seth
was.”

Baviaan

Maar hoe is het nou om als
boekengeleerde die teksten in
het echt te zien?

“Ik ben een keer door
Amerikanen uitgenodigd
om mee te helpen met het

Herman te Velde.

natekenen van hiérogliefen. Op de eerste de
beste ochtend, dat was in een graf bij Luxor,
moest ik een hoge ladder op om het plafond
te bekijken. Ik verwachtte een nieuwe tekst
te ontdekken. Ik keek en ik keek en toen zag
ik rode en zwarte hiérogliefen. ‘Oh, dat is
Dodenboek 17’, zei ik toen. (lachend) Nou ja,
het was ook inderdaad Dodenboek 17. Het
was ook stom geluk natuurlijk dat ik net met
mijn studenten dat hoofdstuk had gelezen.
Maar ja, als je een theoloog vraagt: waar
staat ‘de heer is mijn herder’, dan zal hij ook
meteen zeggen ‘Psalm 23°.”

Zandstorm

Hoe snel lees je hiérogliefen?

“Je leest het nooit als de krant. Je moet het
telkens naslaan: wat voor vogeltje is dit en
wat voor mannetje is dat? Je hebt dan een
mannetje in 37 standen en je hebt alle moge-
lijke vogeltjes. Ik ben ook altijd met interesse
naar de dierentuin gegaan om eens te kijken
hoe een baviaan er nou uitziet, want die
komt ook in het schrift voor. En dan zie je
hoe kenmerkend ze zo'n dier hebben kun-
nen tekenen.”

Volgende week houdt Te Velde zijn afscheids-
rede. Van Baaren en Van der Leeuw gaven
ook Egyptisch, maar Te Velde was de eerste
echte hoogleraar egyptologie, die niet alleen
een aanstelling had bij theologie, maar ook
bij letteren. Hij is ook meteen de laatste. “Ik
vind het zo jammer dat de universiteit de
egyptologie hier als bijvak wil opheffen. Je
krijgt het nooit meer terug. Wij hebben geen
japanoloog, geen sinoloog, een heleboel din-
gen hebben we niet. Maar laten we in vredes-
naam wel houden wat we nog hebben.”
Volgende maand gaat u met uw gezin naar
Egypte. Kunt u er nog als toerist rondkijken?
“Jawel, oh ja. Het is mijn lust en mijn leven,

‘dus ik doe het gewoon opnieuw. Als je voor

je werk naar Egypte gaat, reis je na afloop
van de expeditie vaak nog een paar dagen
rond.

Als wetenschapper of als toerist?

“Om op de hoogte te blijven moet je om de
zoveel jaar die standaardmonumenten zien.
Een theoloog leest toch ook steeds weer de
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bijbel? En je ziet dan ook wat die oude
Egyptenaren in de muur gekrast hebben. Ook
al ziet die tempel er niet meer uit zoals vroe-
ger en is het een ruine, je snuift, net zo goed
als in een kerkgebouw, toch iets op van die
sfeer. En ook als je naar Aboe Simbel (het
grote monument voor farao Ramses II in het
uiterste zuiden van Egypte, jh) gaat en je
rijdt daar door de zon.... Die zonsopgang
speelt z6'n grote rol in de Egyptische religie.
Die moéet je gezien hebben. Als je naar
Donderen gaat en je gaat er op een landweg-
getje zitten, dan kun je ook wel de leeuwen
horen brullen van de dierentuin in Norg,
maar dan lukt het je lang niet altijd om de
zonsopgang te zien. De eerste echte goeie
zonsopgang heb ik in Aboe Simbel gezien. Al
die kleuren!

Het is dat hele klimaat, ik bedoel, die god
Seth is een stormgod. In Nederland denk je
dan altijd aan een zuidwesterstorm, maar
niet aan een zandstorm. Ik heb nooit last ge-
had van depressiviteit maar ik heb me wel
eens ellendig gevoeld als er zo’'n zandstorm
in de lucht zat.” :

Draagt dat bij aan het begrip van Seth?

“Ja zeker, zeker. Het klimaat en het land
speelt een rol. Dat je met een been in de
woestijn kunt staan en met een been in het
bebouwde land. Leven en dood. De
Egyptische godsdienst is gebonden aan het
land Egypte, de Nijl.”

Als u dan zo'n zonsopgang meemaakt, ziet u dan
ook die Egyptenaren echt voor u?

“Dat-probeer je wel te doen ja. Het is natuur-
lijk spielerei, maar je moet toch je fantasie
laten werken, ook in de wetenschap. Als je
zo'n priesterprocessie voor je ziet, dan denk
je: Ja, zo kan het geweest zijn.”
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